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Bruisende beekjes en brouwende broeders

Bourgondische ontdekkingen

Heideven in de Malpie

We fietsten al eens eerder in Brabant en Limburg. De laatste keer kregen we commentaar van een
VVV dat we het Bourgondische karakter van de regio te weinig aan bod lieten komen. Nou, zoiets

laten we niet over onze kant gaan.We staken opnieuw de grote rivieren over om ons deze keer eens

extra Bourgondisch te laten verwennen.



We kozen voor een rondje Zuidoost Brabant
met Valkenswaard als thuisbasis. En niet in
€én dag weer meteen terug, want het liedje
klinkt niet voor niets:“Brabantse nachten zijn
lang.” Die wilden we wel eens meemaken!
Minimaal twee avonden in het Bourgondische
land dus. Een eerste indruk kregen we al toen
we direct na aankomst op de camping een
restaurantje voor de volgende dag wilden
reserveren.VWe hadden de tip gekregen dat in
Valkenswaard het restaurant Mama Di Kookt

een aanrader is.“Morgenavond? Nee meneer,
dan zitten we vol. U moet bij ons zeker een
week van tevoren reserveren.” Een hele
week! Treedt Guus Meeuwis soms op tussen
de gerechten? Eén ding was ons al meteen
duidelijk: het Bourgondische avondmaal staat
in Zuidoost Brabant hoog in het vaandel.

Levensgenieters

Eerst even een misverstandje wegwerken.
Bourgondié ligt in Frankrijk, maar er was een

¥

De Sint Antonius molen uit 1865 in het dorp Borkel
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Heerlijk onthaasten in de Malpie

tijd dat het Bourgondische rijk ook grote
delen van het huidige Nederland en Belgié
omvatte. Inclusief de gehele westkust, dus
ook West Vlaanderen, Zeeland en Holland.
Maar niet het vorstendom Luik, waar het
tegenwoordige Zuidoost Brabant bij hoorde.
In dat licht bekeken zouden steden als
Amsterdam en Den Haag dus meer recht
hebben om zich ‘Bourgondisch’ te noemen
dan Eindhoven of Valkenswaard. Maar het
woord staat vooral voor een leefwijze, die
regelmatig ruimte laat om met volle teugen
van het leven te genieten. Blijkbaar is dat in
het pragmatische westen niet blijven hangen,
en in Brabant en Limburg wel. Regelmatig
hebben de Bourgondische leiders van weleer
het goede voorbeeld gegeven. Het voert

te ver om de hele geschiedenis hier op te
rakelen, maar als u even ‘Googelt’ komt

u prachtige verhalen tegen met klinkende
namen als Karel de Stoute, Filips de Goede,
Jan Zonder Vrees, Karel de Slechte, Karel de
Kale, Hugo de Zwarte en Filips de Schone.
Dat waren nog eens echte Bourgondiérs.
Zulke bijnamen krijg je niet voor niets.
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Bourgondisch fietsen

Bourgondisch fietsen, kan dat ook? Jazeker.
Tussen Eindhoven en de grens met Belgié
toont de kaart genoeg paarse en groene
plekken voor aantrekkelijke fietsrondjes. We
hebben er twee dagen voor uitgetrokken, met
onze camping ten zuiden van Valkenwaard
als basis. Eerst nemen we het zuidwestelijke
rondje en de dag daarop gaan we om de
oost. Ve zitten amper op het zadel of we
komen al langs het eerste Bourgondische
terras bij de Venbergse molen. Eén van de
oudste watermolens van Europa, compleet
met schoepenrad, horeca, kanoverhuur en

Welkom bij

bijpassende zwanen in de Dommel. Erg . 3

uitnodigend, maar we houden ons nog even — : ’ » Siaagsbﬂst&@%?@e; /
in en volgen het riviertje stroomopwaarts , ' Boswachterjj /
door de Malpie — een prachtig stukje natuur ot S e e | Leende /

met bos, heide en romantische vennetjes. ‘ : ' - : 5”7/ Staats‘bas{zéh@p
De Dommel ziet er vriendelijk uit, maar in :
het verleden trad hij regelmatig buiten zijn
oevers en vormde links en rechts van het
stroomdal vennen en drassige akkerlanden. Je
hoeft alleen maar de rivier naar het zuiden
te volgen en je komt achtereenvolgens bij de . - .
Lage Heide, het natuurgebied De Plateaux en Strategische plek voor de ijsboer bij boswachterij Leende
het Hageven. Puur fietsplezier. Even boven het '




Belgische Neerpelt is een bezoekerscentrum
langs de Dommel dat gerund wordt door
vrijwilligers. Prima plekje voor de lunch.

Achelse Kluis

We verleggen de koers naar het noordoosten
en fietsen door een akkerlandschap in het
grensgebied van Nederland en Belgié. Op
slechts enkele kilometers van onze camping
komen we langs de trappistenbrouwerij
Achelse Kluis, een Benedictijner klooster
van kolossale afmetingen. Officieel ligt het in
de Belgische gemeente Hamont-Achel.Viak
bij de voordeur vertelt een witte streep op
de weg dat je de grens bent gepasseerd. Dat
weerhoudt veel dagjesmensen er niet van
om op een zomerse dag even een trappistje
te komen pakken. Het parkeerterrein puilt
uit van de auto’s en op het binnenplein is
nog amper plaats voor onze fietsen tussen
tientallen andere. Ja, de broeders boeren
goed. De kloosterwinkel met een keur aan
godsdienstige prullaria heeft de afmeting van
een flinke Albert Heijn, en ook op het terras
wordt heel wat omgezet. Natuurlijk neem

je hier een trappist; we laten ons een echte
Achelse Kluis inschenken. Hij is er in blond
en bruin. Een beetje Bourgondische bodem
voor de avond kan geen kwaad, dus vooruit.

Verdwenen klokken

In het kerkje op het kloosterterrein hangt
een klok uit 1781, destijds geschonken door
de graaf van Theux. Overigens, als je hier
over klokken begint gaan de mensen wat

raadselachtig kijken. Een aantal dorpsklokken
uit de omgeving werd aan het begin van

de tweede wereldoorlog voor de bezetter
verborgen gehouden door ze in de
heidevennen te laten afzinken. Er is in de
meidagen van 1940 heel wat met die bronzen
gevaartes afgezeuld. Alleen wist na de
bevrijding niemand ze meer terug te vinden.
Kwade tongen beweren dat die plekken

voor veel vindersloon aan de Duitsers waren
verraden om de bronzen klokken te laten
omsmelten, maar waarschijnlijker is dat ze
gewoon in de drassige bodem zijn verdwenen.
Ze zijn er dus nog. Sterker, veel inwoners

van de streek beweren stellig dat je ze elk
jaar tijdens de kerstnacht nog kunt horen
beieren...

Bourgondisch vermaak

Vlak bij onze camping fietsen we langs
herberg De Taamvenhoeve. Ve bekijken de
kaart of er ook iets van een Bourgondische
sfeer is te vinden, en ik moet zeggen — het
overtreft onze stoutste verwachtingen. Naast
Bourgondisch aandoende schotels biedt men
een hele trits aan Bourgondische activiteiten
aan. Het ritje per huifkar kom je vaker tegen,
maar op de volgende pagina komen ze pas
echt los. Je kunt een Solex huren of een
klassieke DAF 33 (weet u nog, die auto met
het pientere pookje waar alleen oma’s in
wilden rijden). En wat te denken van de Bob
& de Bieren tocht (met liefst 20 soorten
bier), de Trotse Teuten Tocht (een uitgebreid
fietsarrangement inclusief Bourgondische

‘Os Moen’in brons, Budel
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maaltijd) of de Route '’Amour, die alleen voor
aanstaande bruidjes is. Zulke activiteiten zie
ik niet gauw op een Haagse spijskaart staan.
Ik begin het een beetje te begrijpen, en we
besluiten om die avond daar eens lekker
Bourgondisch te gaan eten. Zelfs voor droeve
omstandigheden is er een Bourgondische
oplossing — ik lees zeker zeven condoleance
arrangementen, met als klapstuk een
complete Bourgondische tafel. Kijk, zo ga je
zelfs nog met plezier naar een begrafenis.

Budel

Op dag twee staat het Leenderbos, de
Leenderheide en de stad Budel op het
programma.We passeren na de Dommel
eerst haar zusterriviertje Tongelreep.
Gaandeweg gaat het akkerlandschap

over in de boswachterij Leende. Na
Soerendonk stoppen we even bij het kasteel
Cranendonck. Het oorspronkelijke gebouw
was ooit van de Oranjes, maar daar werd in
1673 door de Fransen een ruw einde aan
gemaakt. Op de resten van het verwoeste
kasteel verrees het huidige gebouw.We
worden attent gemaakt op de nabijgelegen
kruidentuin met imkerij, waar onze volgende
stop is. Hoewel alles onderweg uitnodigt tot
een langer verblijf, laat onze maag inmiddels
weten dat de beloofde lunch in Budel nu
echt aan de beurt is. Dus op naar Budel, de
grensplaats waar de douaniers van oudsher
protestant moesten zijn om er te mogen
wonen. En dat midden in dit katholieke
bolwerk op de grens van Brabant, Limburg

Tussen Budel en Grote Heide loopt het fietspad pal langs de Belgische grens
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en Belgié. Hoewel nog net Brabant, klinkt het plaatselijke dialect op
ons terrasje erg Limburgs. Hoe zit het hier dan met die eeuwige
tweestrijd tussen beide provincies? Ze zitten er niet mee. Budel is een
bolwerk van gemoedelijkheid, wat ook nog eens verbeeld wordt door
het bronzen beeldje ‘Os Moen’ van een brood snijdende vrouw. Het
is gemaakt door de kunstenaar Sjeng Caris.

In stijl ,

De weg terug voert door de Grote Heide vlak langs de grens met
Belgié. Af en toe passeren we nog een klassieke grenspaal. Het
ruiterpad ligt nog nét in Nederland, maar dan moet dat paard wel

Bourgondische plekjes in

Restaurant d’Oliveira
Frans van Beststraat | I,
5554 EA Valkenswaard,
tel: 040 2021226,
www.restaurantdoliveira.nl

Café Terras Venbergse Molen
Molenstraat 211,

5556 TA Valkenswaard

tel: 040 2012220,
www.venbergsemolen.nl

Bezoekerscentrum De Wulp
Natuurreservaat Hageven-Plateaux,
Tussenstraat 10,3910 Neerpelt (B),

tel: +32 11802677, :
www.natuurpuntneerpelt.be

Herberg De Taamvenhoeve

goed recht blijven lopen.Als we de contouren van Achelse Kluis
ontwaren weten we dat de camping niet ver meer is. Het is warm,
dus bekronen we onze tweede Bourgondische dag in stijl. Een

blonde deze keer. En dan moet het diner straks in Valkenswaard nog
komen! We kiezen voor restaurant d’Oliveira, een goed adres waar
je gelukkig niet een week van tevoren hoeft te boeken. Met een flesje
uit een goed jaar erbij. Want Bourgondisch van het leven genieten
doen we natuurlijk wel in stijl.

Tekst en foto’s Kees Bregman.

en onder Valkenswaard

Nederlands Steendrukmuseum
Oranje Nassaustraat 8c,

5554 AG Valkenswaard,

tel: 040 2049841,
www.steendrukmuseum.nl

Restaurant De Zwaan
Mgr. Kuijpersplein 18, |
5556 VS Borkel en Schaft,
tel: 040 2068326
www.zwaanborkel.nl

Abdij Achelse Kluis
Abdijweg 50,

5556 VE Valkenswaard
tel: 040 2069955
www.achelsekluis.org

Maastrichterweg 156, 5556 TA Valkenswaard, tel: 040 2040278, www.taamvenhoeve.nl

Onze fietsroute

Dag |: langs de Dommel door de Malpie, de Plateaux en het Hageven naar het bezoekerscentrum De Wulp, dan via Borkel en Schaft naar
Achelse Kluis en weer terug naar de camping. Dag 2: via Zeelberg over de Tongelreep, de Leenderheide, Soerendonk, Gastel, Budel, Berg,
over de Grote Heide langs de Belgische grens naar Achelse Kluis en weer richting Valkenswaard. Totaal circa 85 kilometer.
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Het bier en de vleselijke lusten

U leest het goed. Het gaat hier niet om vreselijke lusten maar wel degelijk om vleselijke lusten. Een

beetje gevoelig onderwerp na de recente berichten over priesters met losse handjes, maar bij de

brouwende broeders in het klooster van Achelse Kluis hoor je altijd wel een vermakelijk verhaal.

Icohol en geloof lijken niet bij elkaar

te passen, maar niets is minder waar.

Het aantal brouwende broeders
is door de jaren heen alleen maar groter
geworden. Bier bestaat al eeuwen lang, maar
gistende dranken bederven snel en zelfs koele
kelders kunnen dat niet voorkomen. Pas aan
het einde van de 16e eeuw werd daar een
trucje op gevonden door tijdens het brouwen
hop toe te voegen. De vruchtjes van dat klim-
plantje zorgden niet alleen voor meer smaak,
maar verlengden ook de houdbaarheid van
het bier.Volgens alcohol-bestrijders werd hop
door de duivel zelf geplant toen God even
niet keek. Ook in oude Keltische geschriften
is hop afgebeeld, kronkelend uit de mond van
Smertrios, de Keltische god van de vrucht-
baarheid. En dat duivelse plantje wordt dus
zomaar in kloostertuinen gekweekt? Tja, goed
bier kan niet zonder, dus wordt er bij alle
trappist abdijen massaal hop verbouwd. Met
goedvinden van de abt, want naast bovenge-
noemde kwaliteiten heeft hop ook de naam
om de vleselijke lusten wat af te remmen. In
een kloostergemeenschap kan dat in ieder
geval geen kwaad. Verplicht bier drinken dus
voor de nonnen en broeders.

Grenslijn

Zo ook bij de brouwende broeders van
Achelse Kluis. Sinds het midden van de 19e
eeuw wordt hier op de grens van Brabant
en Belgié een hoppige trappist van hoge
kwaliteit gebrouwen. Dat kwam in 1917
tijdens de eerste wereldoorlog tot een
abrupt einde, toen de koperen ketels door
de Duitse bezetter werden geroofd om er
munitie van te maken. Na de oorlog wilde de
Belgische overheid niets aan oorlogsgelden
vergoeden, omdat men vond dat het toen
neutrale Nederland voor het klooster
verantwoordelijk was. Hoewel het complex
net over de grens ligt, meende men in Belgié
dat de voordeur in Nederland lag. Dus bleef
de knip dicht. Meteen werd de grensstreep
duidelijk zichtbaar een paar meter voér

de voordeur getrokken, maar het duurde
tot 1997 voordat met hulp van Westmalle

er weer in Achelse Kluis kon worden
gebrouwen. De hop was er gelukkig nog.

Arme broeders

Sindsdien gaat het ze in Achelse Kluis

weer voor de wind. Het terras zit elke dag
vol vrolijke mensen achter een smakelijk
trappistje. Ook jonge vrouwen, die in het
zomerseizoen in korte rokjes koket voorbij
lopen. Arme broeders. Ik zie ze af en toe een
schalkse blik werpen op al dat langslopende
fraais. De enige remedie voor hen is om ’s
morgens vroeg al wat glazen hoppig bier
naar binnen te werken om aan andere dan
wereldse zaken te denken. Of... dat hele
verhaal van die hop en de vleselijke lusten
moet natuurlijk niet waar zijn. Ik heb zo mijn
twijfels.

Tekst en foto’s Kees Bregman




